
Slava na Boga! Prijs God! 

 

Het is nu precies een jaar 

geleden dat ik naar Varna 

verhuisd ben. Een jaar dat echt 

omgevlogen is. Tussendoor heb 

ik ook van me laten horen, maar 

dit is ook een mooie 

gelegenheid voor een terugblik 

op het afgelopen jaar. 

In de Methodistenkerk hier ben 

ik zeer hartelijk ontvangen, ik 

had van het begin af aan echt 

het gevoel deel te zijn van de 

plaatselijke gemeente. 

Daarnaast waren en zijn ook de 

contacten met mensen uit de 

landelijke kerk heel plezierig. 

De gemeente in Varna is 

gemêleerd. Het merendeel van 

de leden is Bulgaars, maar in 

totaal zijn we met zo'n acht 

verschillende nationaliteiten/

etnische achtergronden. Wat mij 

- en ook anderen - opvalt is de 

hartelijkheid waarmee iedereen 

ontvangen wordt. Vertaling wordt 

geregeld, mensen knopen een 

gesprek aan, en als je wilt, word 

je gelijk ingeschakeld voor taken, 

ook al heb je een andere 

kerkelijke achtergrond en nog 

moeite met de taal. Een goede 

manier van missionair gemeente-

zijn, want mensen blijven 

hierdoor graag komen! 

Sinds enige tijd heb ik een eigen 

werkkamer in de kerk, waar ik 

over het algemeen dagelijks naar 

toe ga. Het landelijke kerkelijk 

bureau, waar twee dames 

werken, is hier ook gevestigd en 

ook de predikant van de 

gemeente heeft hier zijn 

kantoor. Ik heb zo dus meer 

aanspraak, kan de taal verder 

oefenen en blijf ook goed op de 

hoogte van het landelijke en 

plaatselijke kerkelijk werk. 

Mijn werk op kantoor bestaat 

voor een groot deel uit het 

voorbereiden van Bijbelkringen, 

studiebijeenkomsten en andere 

activiteiten. Deze 

studiebijeenkomsten zijn vaak 

online, zodat ook mensen uit 

andere gemeenten kunnen 

meedoen. Maar ik reis soms 

ook naar gemeenten toe voor 

bijeenkomsten. De afstanden 

zijn groot, dus het kost veel 

reistijd, maar het is mooi om 

mensen te ontmoeten en 

andere gemeenten beter te 

leren kennen.  

Met Natalia heb ik 

ook regelmatig 

contact over de 

Samaritaanse 

Vrouwen en de 

dorpen bij Burgas 

(zie verder op blz. 2).   

 

Dankdag in Varna, 

leden van de 

vrouwenbond zingen 

een lied.  
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De Methodistengemeenten in Bulgarije liggen erg ver 
uit elkaar. De predikanten en pastors spreken elkaar 
wel online en er zijn soms regionale ontmoetingen, 
maar op landelijk niveau ontmoet men elkaar 
nauwelijks. En juist in een kleine kerk, er zijn in totaal 
maar  24 gemeenten en 15 predikanten en pastors, is 
het onderlinge contact erg belangrijk. 

Daarnaast is er de laatste tijd veel gebeurd. Anderhalf 
jaar geleden is de internationele Methodistenkerk 
(United Methodist Church) gescheurd. De Bulgaarse 
kerk heeft de UMC verlaten en is nu samen met o.a. 
Slowaakse, Amerikaanse, Afrikaanse en Filipijnse 
kerken deel van een nieuw kerkverband, de Global 
Methodist Church.  

In november werd er daarom een leiderschapstraining 
voor de predikanten georganiseerd. In deze training 
kwamen vragen aan de orde rond visie, missionair 
werk, rentmeesterschap, maar ook zorg voor elkaar en 
hoe je het als predikant kunt volhouden in alle drukte 
en vragen die er op je afkomen. Alles  stond heel 
duidelijk in een Bijbels kader en nadruk lag ook op tijd 
nemen voor (persoonlijke) Bijbelstudie, doordenking 
daarvan en gebed - iets wat er ook bij predikanten in 
de hectiek van het gemeentewerk er makkelijk bij in 
kan schieten.  

Ook ik mocht deelnemen aan deze training en daarbij 
alle ochtenopeningen verzorgen. Het was voor mezelf 
ook goed om weer eens stil te staan bij al deze 
thema's. Daarnaast leerde ik zo ook meer over het 
Bulgaarse kerkelijke leven door de verhalen van de 
anderen. En het was ook fijn om de predikanten zo 
beter te leren kennen.  

Zij zelf hebben de training ook als goed ervaren: even 
afstand nemen van het werk, weer eens nadenken 
over visie en prioriteiten, tijd hebben voor onderlinge 
ontmoetingen en voor Bijbelstudie en gebed.  

Pagina 2 

In de dorpen komen de mensen nog steeds wekelijks 
of vaker bij elkaar om samen de Bijbel te bestuderen 
en te bidden. Tijdens de coronaperiode was dit niet 
altijd mogelijk, dus mensen zijn nu erg blij dat het 
weer kan. Het heeft zelfs een nieuwe impuls gege-
ven: mensen uit verschillende dorpen organiseren nu 
regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten. 

Nog steeds groeien de groepen en door persoonlijke 
contacten komen er soms ook ingangen in andere 
dorpen.  

Natalia is zoals altijd nog steeds veel op stap om 
mensen te bezoeken, bijeenkomsten te leiden en te 
evangeliseren. Vanwege de afstand houd ik nu vooral 
telefonisch contact met haar. Het is mooi om te mer-
ken dat het werk zo groeit en gezegend wordt.  

In januari hopen de Samaritaanse Vrouwen dertig 
jaar te bestaan. Wat klein begon, met een paar vrou-
wen van Natalia’s gebedsgroep, zonder enige band 
met de dorpen, is nu dus uitgegroeid tot ongeveer 
tien (huis)gemeenten en meerdere contacten met 
mensen uit andere plaatsen. In januari willen de Sa-
maritaanse Vrouwen een kleine bijeenkomst organi-
seren om dit te vieren. Vooral zijn we God dankbaar 
voor alle zegeningen. 

Net als in veel andere landen kent men in Bulgarije 
geen Sinterklaasfeest. Hier geeft men elkaar cadeaus 
met Kerst; vooral de Kerstavond op 24 december is 
echt een familiefeest.  

In de Methodistenkerk hier wordt er op 24 december 
een feestelijke kerstdienst gehouden. Deze is om 17 
uur, zodat mensen daarna met familie Kerstavond 
kunnen vieren. Op 25 december is er één dienst, 
Tweede Kerstdag wordt niet gevierd.  

Bulgaars weetje 



leer ik er ook weer veel van. Op dit moment geef ik 
een online cursus over het boek Jesaja. 
Naast dit toerustingswerk leid ik twee Bijbelkringen. 
De ene is in Dobrich, een stad 50 kilometer van Varna. 
Hier kom ik eens in de paar weken. We behandelen 
verschillende onderwerpen. In het nieuwe jaar willen 
ze graag dat ik hen help te leren onderscheiden welke 
leer wel Bijbels is en welke niet. Er zijn veel zelfbe-
noemde pastors en profeten hier en op internet: hoe 
kun je nagaan of ze de Bijbel juist uitleggen of juist 
niet?  
In Varna zelf leid ik een Bijbelkring voor buitenlanders 
over het boek Genesis. Dit is op verzoek van een van 
de deelnemers, die een moslimachtergrond heeft, en 
zelf begonnen was met het lezen van Genesis en 
Mattheüs en vooral over Genesis veel vragen heeft.  
 
Het komend jaar willen we hier in Varna kijken of we 
ook meer voor studenten kunnen doen. Varna is echt 
een studentenstad en sommigen hebben zelfs een 
protestantse achtergrond, maar komen niet naar de 
kerk. Hoe kunnen we zowel hen, als niet-kerkelijke 
studenten bereiken?   

In oktober bestond de kerk in Dalgopol (75 km. van 
Varna) vier jaar. Men had besloten om dat groots te 
vieren: alle predikanten uit het hele land waren uitge-
nodigd, de burgemeester kwam en na de feestelijke 
kerkdienst was er een uitgebreide maaltijd. Op de 
vraag of men niet beter kon wachten tot het vijfjarig 
jubileum, werd geantwoord dat het ook nu een be-
langrijke dag was, waarvoor we God mogen danken. 
En volgend jaar dus gewoon weer groot feest! 

Het afgelopen jaar ben ik bij veel Methodistenge-
meenten in het land op bezoek geweest voor stu-
diebijeenkomsten. Het was een goede manier om 
de kerk beter te leren kennen en te horen wat voor 
soort vragen er bij mensen leven. 
Zo was ik in Sofia, waar de gemeente samenkomt 
in een mooi, traditioneel kerkgebouw, maar ook in 
Straldzha waar men een eenvoudig winkelpand 
verbouwd heeft. En in Pleven waar men nu weer 
een mooi gebouw heeft na allerlei juridische strijd, 
omdat het kerkgebouw in de communistische tijd 
afgepakt en tot poppentheater omgebouwd was.  
In Sevlievo komt men samen in een omgebouwd 
huis en Gorno Ezerovo in een kerk die al jaren in 
aanbouw is. Met hulp van de GZB heeft men nu 
onder andere de keuken, toiletten en een bijzaaltje 
in orde kunnen maken, zodat men er voor Ro-
makinderen maaltijden en Bijbels onderwijs kan 
verzorgen.  

Naast de variatie in gebouwen, zijn er natuurlijk 
ook andere verschillen. Er zijn Bulgaarse, (Turkse) 
Roma- en Armeense gemeenten. Sommige ge-
meenten zijn traditioneel-protestants, andere heb-
ben een iets meer charismatische inslag, omdat 
leden vanuit Pinksterkerken overgekomen zijn.  
Voor alle gemeenten geldt echter, dat ze toerusting 
en Bijbels-theologisch onderwijs erg belangrijk vin-
den.   
 
Mijn taak is om toerusting te geven aan zowel ge-
meenteleden, als predikanten en 
“diakenen” (pastors die geen volledige theolo-
gische opleiding hebben en werken onder verant-
woordelijkheid van een predikant).  Het gaat hierbij 
vooral om Bijbelse theologie, waarbij men ook echt 
iets op niveau verwacht, dus de voorbereiding kost 
me veel tijd, maar daar geniet ik ook erg van. Zelf 
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Foka van de Beek is in 2019 door de GZB vanuit de 

Vredeskerk in Veenendaal uitgezonden naar Bulgarije. 

Ze woont en werkt in de havenstad Varna.  

Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw 

betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift 

over te maken op bankrekeningnummer NL91 INGB 

0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. ‘BG.1.320 - 

TFC Foka van de Beek’ en uw naam en adres. 

U kunt Foka ook volgen via: 

www.gzb.nl/fokavandebeek  

www.facebook.com/FokaBulgarije  

Adres: Ulitsa Petko Karavelov 18, ap. 3 

 9002 Varna 

 NB: graag blokletters gebruiken 

 

GZB 

Postbus 28, 3970 AA Driebergen 

0343-512444 | info@gzb.nl | www.gzb.nl 

In de herfstvakantie heeft Marja van de Lagemaat, 

vanuit de TFC Foka’s vertrouwenspersoon, samen met 

haar man Teus een bezoek gebracht aan Varna. 

Het is 13 oktober als we met prachtig weer aankomen. 

Op het  vliegveld van Varna staat Foka ons op te 

wachten. De taxirit naar het centrum geeft gelijk al een 

eerste indruk van de omgeving. Veel grote flats in 

grauwe Sovjet stijl maar ook verschillende mooi opge-

knapte gebouwen en een modern winkelcentrum. Ge-

deelten waar toeristen komen zijn in redelijke staat, 

verder wordt er weinig geïnvesteerd.   

Op zondag wonen we een dienst bij van Foka’s kerke-

lijke gemeente. In Bulgarije is dit een van de grotere 

gemeenten van de Methodistenkerk. ‘s Zondags ko-

men er tussen de 60-100 mensen naar de dienst: ou-

deren maar ook gezinnen en jongeren. In de kerk, ruim 

20 jaar geleden gebouwd, woont ook het predikantsge-

zin. Ook zijn er kantoorruimtes voor de staf van de lan-

delijke kerk. En Foka heeft daar ook haar kantoor. Ze 

verzorgt  toerustingsdagen voor gemeenteleden en 

predikanten van de landelijke kerk, vaak online, en 

leidt een Bijbelkring voor buitenlanders. Er is echt be-

hoefte aan het werk van Foka, haar aanwezigheid 

wordt zeer op prijs gesteld. 

Het was mooi om de betrokkenheid in Varna te zien, 
de mensen daar te ontmoeten en bijzonder om te zien 
hoe het werk van Foka zich ontwikkelt en uitbreidt.  

• Dank voor de goede predikantentraining hier in 
Varna. Bid dat de predikanten vol goede 
(geloofs)moed en nieuwe energie mogen 
verdergaan in hun werk. 

• Dank dat de Samaritaanse Vrouwen in januari 
30 jaar hopen te bestaan. Dank voor het vele 
werk dat Natalia gedaan heeft en doet en bid om 
kracht en zegen voor haar. Dank voor de nieuwe 
mensen die tot geloof gekomen zijn. Bid om een 
zegen voor het werk en dat er inderdaad nieuwe 
openingen komen in andere dorpen.  

• De winter komt er weer aan en voor veel 
mensen is dat financieel gezien een moeilijke 
periode. Vanuit de Samaritaanse vrouwen en 
kerken wordt geprobeerd mensen te helpen. Bid 
om zegen op dit werk en dat mensen de winter 
goed door zullen komen. 

• Bid voor ds. Daniel Topalski (predikant in Varna 
en voorzitter van de landelijke Methodistenkerk) 
en zijn gezin. Hij draagt veel 
verantwoordelijkheid. Bid om zegen, kracht en 
wijsheid.  

• Dank dat ik echt op mijn plek ben in Varna, voor 
de goede mensen om me heen en de vele 
mogelijkheden op het gebied van werk.  

• Bid voor wijsheid om de studiebijeenkomsten en 
de Bijbelkringen goed te leiden en dat deze tot 
zegen en opbouw mogen zijn. Bid ook voor de 
jongeman met de moslimachtergrond, die op 
zoek is naar de waarheid: dat hij mag ontdekken 
dat Jezus de Waarheid is.  

• Dank voor Atanas (zie foto hieronder), die op 
eerste Advent hier in Varna gedoopt is. Hij had 
ook zijn niet-kerkelijke collega's en vrienden 
uitgenodigd voor de dienst. Bid dat zij geraakt 
mogen worden door zijn getuigenis. 


